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HOOFDSPONSORS 

 

Amicitia  Hotel - Partycentrum Markt 9-10 Hoensbroek 

Broeklandcollege Polderstraat 4 Hoensbroek 

Michelitsch,  Dhr. en Mevr.  Churchillstraat 12 Hoensbroek 

Voorzorg de, Woningstichting  Heisterberg 70 Hoensbroek 

Van Melick The Catering Company Postbus 211 Hoensbroek 

Heijnens Orthopedie Rumpenerstraat 61 Brunssum 

L'Ortye Tuin-Deco-Bouw De Koumen 1A Hoensbroek 

Swakhoven Beveiligingstechn.      Sittarderweg 181 Heerlen 

Monuta Universele  Hoofdstraat 100 Hoensbroek 

Van den Hout Uitvaartcentrum  Kathagen 10 Nuth 

Kontakt Fa. Heisterberg 49 Hoensbroek 

Meessen Leon, Optometrie Kouvenderstraat 17 Hoensbroek 

Ogenlust Bloemsierkunst Akerstraat Noord 92-98 Hoensbroek 

Euro Verbau GmbH Klosterhofweg 62 aΨƎƭŀŘōŀŎƘό5ύ 

Hollander Bouwmachines Nijverheidsstraat 20 Hoensbroek 

La Favola Slagerij & Traiteur Amstenraderweg 82 Hoensbroek 
HH Projectmanagement  
& Vastgoedbeheer 
Gemeente Heerlen 

Slot Aldeborglaan 6 Hoensbroek 

Provincie Limburg   

 
 SPONSORS 
Jong de T.  Dhr. St. Janstraat 51 Hoensbroek 

Kan van, Electro World Hoofdstraat 44 Hoensbroek 

Oost L.F.J. van, Accountant Nieuwstraat 154 Hoensbroek 

Knibbeler Meubelen Pretoriastraat 31 Heerlen 

HOWA Binnenhuisdecoratie Nieuwstraat 12-14 Hoensbroek 

Heineken Nederland BV Breukerweg 187 Heerlen 

Peter Wind Kantoorvakhandel Akerstraat Nrd. 88 Hoensbroek 

Gebouwenservice de Wisser 

Totallooxx Kapsalon 

Smaragdstraat 23 

Hommerterweg 149 

Heerlen 

Hoensbroek 
 

 

    Niemark  Dhr. en Mevr.  Marktstraat 28      Hoensbroek 



3 
 

 

                             SPONSORS 

 

Brekel-Poels v.d.  Mevr.  J.M.  Poststraat 12 Hoensbroek 

Oost van V.O.F. Assurantiekantoor  Jul. Bernhardlaan 18 Hoensbroek 

Arets Huub, Tweewielers Ridder Hoenstraat 118 Hoensbroek 

Ster de, Mode Nieuwstraat 72 Hoensbroek 

Sturmans,  Autorijschool  Nieuwstraat 15 Hoensbroek 

Moonen-Wanders,  Steenhouwerij  Wijngaardsweg 10 Heerlen 

Norad BV,  Verwarming De Koumen 148 Hoensbroek 

L'Ortye Holding BV De Koumen 72 Hoensbroek 

Crijns,  Schoenmode Kouvenderstraat 40 Hoensbroek 

Rekers,  Rijwielen Kouvenderstraat 181 Hoensbroek 

Oers van, Assurantiën Kouvenderstraat 238 Hoensbroek 

Borghmans,  Administratiekantoor  Rooseveltstraat 2-4 Hoensbroek 

Lemmens George, Optiek  Kouvenderstraat 53 Hoensbroek 

Korrect, Optiek Kouvenderstraat 74 Hoensbroek 

Offermans J.  Sigarenspeciaalzaak  Kouvenderstraat 71 Hoensbroek 

Waal de F. Dhr. en Mevr.  St. Teunisstraat 3 Hoensbroek 

Sarantis, Grieks Restaurant  Hoofdstraat 41-43 Hoensbroek 

Koenen,  Schadenet Breukerweg 178 Heerlen 

Hendrix Geert, Goudsmid Kouvenderstraat 156a Hoensbroek 

Chalet Partycentrum Dhr. Gerekens  Op de Graaf 4 Oirsbeek 

Martens Apotheek,  Drs. Veringa Hoofdstraat 87 Hoensbroek 

Melick van, Slagerij  Hoofdstraat 78 Hoensbroek 

Knibbeler , Installatiebedrijf  Hommerterweg 108 Hoensbroek 

Kurda I. Mevrouw  Weijenbergstraat 374  Hoensbroek 

Rabeh, Bouwbedrijf  Postbus 164 Hoensbroek 

Offermans,  Fysiotherapie Kouvenderstraat 111 Hoensbroek 

 
En alle niet met naam genoemde begunstigers. 
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VAN DE VOORZITTER 2014 - jaargang 41 - nr. 3. 
 
 
 
Beste mensen, de voorzitter is een gelukkig mens.  
Fantastisch hoe het Galaconcert in het kasteel is verlopen.  
Paluda heeft zich van zijn beste kant laten zien. Velen dachten dat we 
uitgeblust waren, maar we hebben vol vuur gezongen en een heel goede 
prestatie neer gezet. 
Ook het optreden met Claudia Couwenbergh, Beate Wojtczak en Rob 
Meijers was geweldig. 
Mooi die samenzang. En dan die begeleiding door Esther Zaad. Iedereen 
ging ervoor en het resultaat was ernaar. En onze dirigent die straalde 
maar. Het geheel werd nog versterkt door de ambiance en de mooie 
aankleding van de zaal, de ondersteunende beelden op de video wall en 
tot slot het fantastisch optreden van Vocal Chord. 
Wat kunnen die 4 solisten een muziek produceren.  
Na het concert heb ik heel veel positieve reacties en schouderklopjes 
gekregen. Deze wil ik graag aan iedereen die voor of achter de schermen 
heeft mee gewerkt aan het slagen van dit concert graag doorgeven. 
IEDEREEN bedankt voor jullie inzet. 
 
De nazit na het concert was voortreffelijk.  
Het was goed heel veel mensen te ontmoeten en vooral degenen te 
bedanken die ons koor vaak al jarenlang steunen en het mede mogelijk 
hebben gemaakt om dit concert te organiseren. 
Ook van deze mensen heb ik begrepen dat zij het een geweldig concert 
vonden en verrast waren door de nazit. 
De Paluda gemeenschap was blij eindelijk iets terug te kunnen doen voor 
uw jarenlange steun.  BEDANKT ALLEMAAL. 
 
De Stichtingsdag was druk maar gaf veel voldoening.  
Samen met het St. Caeciliakoor werd de Jubileum mis van Jan Zaad 
uitgevoerd en de dienst werd voorgegaan door bisschop Frans Wiertz.  
Na afloop werd er een geweldig applaus gegeven en stonden 
kerkgangers, pastoor Nevelstein en bisschop Wiertz ons op te wachten  
om ons te feliciteren met de geweldige opluistering van de H. Mis.  
Toen werd ik even overmand door emoties.  
 
Onze vaste huiscateraar, Helmie en Kees Outjers van Amicitia hadden 
voor een gezellige, maar vooral smakelijke opvang gezorgd. 
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Na de huldiging van de jubilarissen vond er een drukke receptie plaats 
waar veel Hoensbroekenaren en vertegenwoordigers van bevriende koren 
Paluda kwamen feliciteren. 
En dan die feestavond. Deze werd geopend met een eetbuffet, wederom 
tot in de puntjes verzorgd door Kees en Helmie Outjers. Daarna vloog de 
avond om, mede dank zij de Waerknöppele en Dik de Bouwvakker. 
Ook deze dag liep op rolletjes en op het einde van de dag en ook later 
kreeg ik veel complimenten voor de organisatie en verzorging hiervan.  
Deze wil ik aan iedereen doorgeven. We hebben het samen gedaan. 
 
De voorzitter is ook een gelukkig mens om een andere reden. 
Hij krijgt het een stuk rustiger en dat was wel nodig.  
Niet alleen hij maar ook de leden van de werkgroep hebben de laatste 
maanden op hun tenen gelopen.  
Nog een evaluatie en financiële afrekening maken voor een aantal 
subsidiënten en dan is het jubileum jaar ook voor hem afgesloten. 
 
Maar dat rustiger krijgen betekent niet dat er geen werk aan de winkel is. 
We moeten vooruit kijken en ons niet blijven koesteren in het verleden. 
Ik heb wel enige ideeën hoe we de toekomst van Paluda vorm zouden 
kunnen geven, maar die wil ik eerst binnen het bestuur bespreken.  
Ik zal u zo spoedig mogelijk hieromtrent informeren, zodat de leden 
daarover een besluit kunnen nemen.  
Uiteraard sta ik open voor suggesties van de koorleden en ook van 
buitenstaanders. 
 
Rest mij om nogmaals iedereen te bedanken die aan het slagen van een 
geweldig Jubileumjaar heeft meegewerkt of dit mede mogelijk heeft 
gemaakt. 
Ten slotte wens ik u allen een zalig kerstfeest en een voorspoedig 2015 
toe en een jaar waarin u en uw dierbaren alles wordt gegund wat 
wenselijk is. 
 
Piet Joosten - voorzitter.  
November 2014.   
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VAN DE EINDREDACTIE / SECRETARIS. 
Bij Paluda blikken we terug, maar kijken ook vol vertrouwen vooruit. 
 
Als men ruim 42 jaren lid is van 

Hoensbroeks Gemengd Koor ñPALUDAò 

dan kent men bijna van alle leden het 

persoonlijke wel en wee en leeft men mee 

in goede en in minder goede tijden. Ook 

heeft men dan al enige ups en downs 

meegemaakt waarmee elke vereniging en 

ook ons koor te maken heeft gehad of 

vroeg of laat onverhoopt nog zal moeten 

doorstaan.  

De meest belangrijke ups zijn de goeie repetities en de goed verzorgde 

concerten welke voornamelijk uitgevoerd worden in Hoensbroek maar ook 

in de omliggende plaatsen. De jaarlijkse gezellige feestavonden te weten 

Stichtingsdag, de kerst- of sinterklaasvieringen en de gezamenlijke 

wandelingen en andere ontspanningsmomenten, die ervoor zorgen dat de 

leden ook na de repetities en de concerten de hechte onderlinge band 

blijven houden. 

De downs zijn de verdrietige tijden bij ziekte en het verdriet bij het 

overlijden van gewaardeerde en geliefde koorleden. Dit komt met het 

verstrijken van ons aller leeftijd steeds vaker voor, dat moeten we helaas 

allemaal incalculeren en dat heeft men maar te accepteren.  

Het teruglopende ledenaantal waar niet alleen de koren maar alle 

muziekgezelschappen mee te kampen hebben zijn van deze tijd.  

Voorlopig echter mag ñPALUDAò nog niet klagen. 

Elke vereniging heeft zoals gezegd hoogte- en dieptepunten, echter 

ñPALUDAò is er door de jaren heen steeds weer sterker door geworden. 

Dat is de kracht van een vereniging met een gedreven dirigent, 

gemotiveerde leden en bestuursleden, een sterke achterban en 

sponsoren die door hun financiële bijdragen het mogelijk maken dat een 

vereniging kan blijven existeren.  
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Vooralsnog is het zo dat Paluda toch maar mooi de 100 jaar heeft gehaald 

en dat hebben we zoals het Paluda betaamd, geheel in stijl en succesvol 

gevierd.  

We hebben met zôn allen een visitekaartje met een gouden randje,  

afgegeven aan de sponsors, begunstigers, donateurs en iedereen die 

Paluda een warm hart toedraagt in- en buiten Hoensbroek. 

Ik wens alle leden van harte toe dat we samen tot in lengte van jaren nog 

heel veel zangplezier kunnen beleven in een amicale sfeer in de prettige 

ambiance die ñAmicitiaò heet. 

ƷTonny Hendriks-Dabekaussen  

    Eindredactie / Secretaris H.G.K. ñPALUDAò  

 

 

 

VAN DE ONTSPANNINGSCOMMSSIE. 
 
Op zondag 21 december a.s. ná het concert in de grote St. Janskerk  

willen wij de kerstsfeer nog even vasthouden en is er een gezellige  

nazit gepland (kerstviering) voor alle leden met hun partners in de zaal 

van Amicitia. Wij hopen dat u hierbij allemaal aanwezig zult zijn. 

 

Op dinsdag 6 januari 2015 is er in plaats van de repetitie vanaf 20.00 uur 

een nieuwjaarstreffen, eveneens in Amicitia.  Ook hier weer zijn alle leden 

met hun partners van harte welkom en kunnen wij elkaar bij deze  

gelegenheid alle goeds toewensen voor het komende jaar. Voor hapjes en 

een drankje zal natuurlijk ook gezorgd worden. 

 

ƷJohanna, Marij, Mia en Els. 
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Dit bericht heeft het bestuur op 29 oktober 2014 ontvangen van de heer 
Jean Peters en wij wilden u dit niet onthouden. 
 

 
Dames en heren,                                  Son en Breugel 29 oktober 2014. 

  
Met fraaie herinneringen aan de afgelopen uren in mijn hoofd,  
ben ik afgelopen zondag weer terug naar Son en Breugel gereden, 
terugkijkend op een sfeervolle jubileumviering van Paluda. 
 
Voor mijn gevoel klopte alles aan deze viering. De opmaat met geslaagde 
concerten en enthousiaste reacties was al een succes, de 26e oktober 
was de kers op de taart. 
 
Het weer was uitermate aangenaam, al bij 
binnenkomst in de kerk hoorde ik fraaie koorzang, 
aansluitend vonden de plechtigheden met 
aanwezigheid van de bisschop plaats, gelardeerd met 
mooie muziek en een welluidende Jubileummis van 
Jan.  
Ook de receptie droeg het karakter van een echt 
jubileum: veel mensen, sympathieke toespraakjes enz. 
enz.  Ze verhoogden de sfeer en zorgden voor een geslaagde viering. Fijn 
dat ik het heb mogen meemaken. 
 
Met grote regelmaat - en dat zal u niet verbazen - moest ik aan mijn 
grootvader Hubert Royen denken, medeoprichter en eerste dirigent. 
Dat zou ie nog eens moeten hebben kunnen beleven! 
  
Voor de toekomst wens ik u allen nog veel mooie en klankvolle en 
gezonde jaren toe! 
  
Met een meer dan hartelijke groet voor de hele Paluda-familie. 
 
ƷJean Peters. 
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Jubilarissen bij Paluda . 

 
Een koor bestaat niet uit losse leden maar een koor bestaat uit een groep.  
In die groep is vaak een vaste kern van deelnemers.  
Daarnaast heb je mensen die weggaan om verschillende redenen; soms 
gedwongen door de situatie en soms omdat ze zin hebben in verandering. 
Gelukkig komen er ook nieuwe leden bij, af en toe met behulp van wat 
extra inzet en werving. 
De Jubilarissen van dit jaar zitten bij die vaste kern en hun verhalen geeft 
een leuk beeld waarom het zo leuk is om te zingen in een koor.  
 
 

Riet Ummels   jaar koorlid. . 
 
En in datzelfde jaar 1989 werd jij lid van 
Paluda dank zij jouw tante Helga Fleuren, 
want zij is degene die jou gestrikt heeft om bij 
Paluda te komen zingen.  
 
Het is je blijkbaar zo goed bevallen want 
vandaag sta je hier als 25-jarige jubilaris. 
Je geniet van het samen zingen, de contacten 
en de onderlinge vriendschappen die door de 
jaren heen zijn ontstaan en nog steeds 
bestaan in dit 100 jarig koor Paluda.  
 
Belangrijk is voor jou dat er ook activiteiten 
georganiseerd worden door de 
ontspanningscommissie en je geniet enorm van de vele leuke 
feestavonden, de verschillende daguitstapjes, de prachtige concertreis 
naar Praag en naar Bad Wildungen in dat sjieke hotel.  
 
De Sinterklaasviering, het Midzomernacht Cultuurfestival mogen we niet 
vergeten te vermelden en heel belangrijk voor jouw kleinkinderen, het 
jaarlijkse bezoek van de Paashaas.  
Kortom jij geniet intens van alles waar veel mensen bij betrokken zijn. 
 
Zelf heb je ook al eens opgetreden bij Paludafeesten,  zoals bijvoorbeeld 
in die beroemde modeshow met chique mannelijke mannequins in 
dameskleding bij een  jubileumjaar van Paluda.  
 



12 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 
 

 
 
Je optreden samen met Els Ermers als de Selveraôs in die mooie jurken 
uit de zestiger jaren, dat was ook een hoogtepunt. 
Aan dit alles denk je vaak met veel plezier terug. 
 
In je vrije tijd ga je geregeld zwemmen en wandelen en ben je vrijwilliger 
bij de ANBO, waar jij de oudere medemens met allerlei dingen ter zijde 
staat, een gezellig babbeltje maakt en daar waar je kunt de helpende 
hand reikt. 
 
Dank je wel voor jouw inzet en je trouw aan het Paludakoor en proficiat 
met deze 25 jaar.   
Natuurlijk hopen wij mét jou dat je je stem nog vele jaren bij Paluda kunt 
laten horen. 

Piet Joosten jaar koorlid en bijna 10 jaar voorzitter.  
 
De voorzitter laat meteen een toekomstvisie horen.  
 
Ik ben lid geworden van Paluda direct na de 
feestelijkheden t.g.v. het 75 jarig bestaan.  
Peter Niesen heeft me gevraagd lid te worden en 
dat heb ik toegezegd. Ik wilde als nieuw lid niet 
even profiteren van de festiviteiten. Ben wel op 
het concert in het kasteel geweest. We waren 
toen met + 80 leden waarvan er vele inmiddels 
zijn overleden en de rest ouder geworden is. 
Jammer genoeg is het aantal leden harder terug 
gelopen dan de aanmelding van nieuwe leden. 
Waarom ik nu nog lid ben is dat het een leuke 
club is en dat ik me als voorzitter verplicht voel 
Paluda op een juiste wijze neer te zetten in een 
volgende eeuw. 
 

Paluda was en is nog steeds in de ogen van de buitenwacht een beetje 
een kliek in de gunstige zin van het woord, waar je moeilijk tussen kwam. 
Dit onterechte beeld moeten we doorbreken door meer naar buiten te 
treden en met meer mensen en koren samen te werken. Met name deze  
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samenwerking en ondersteuning vind ik heel belangrijk. Alleen hierdoor 
kunnen niet alleen wij maar ook andere koren vooruit (voorlopig). Kijk  
maar naar de fantastische samenwerking met het Caeciliakoor. We 
hebben elkaar nodig en daar hoeven we ons niet te schamen.  
Het is nu eenmaal een feit dat de samenleving individualistischer is 
geworden en mensen geen tijd/behoefte hebben om zich te binden.  
 

Het is niet alleen samenwerken, maar je zou als koor ook een groot 
muzikaal project, met diverse kunstzinnige disciplines 
moeten/kunnen/durven opzetten en hiervoor zangers(essen) uitnodigen 
die zich dan alleen verplichten/verbinden aan dat project. Zo zou je 
kunnen samenwerken met een dansgroep, een rapper, Limburgs lied enz. 
Op deze manier maak je de kunstwereld een stuk toegankelijker, trek je 
een gevarieerder en groter publiek aan en ontstaat er voor een van die 
kunstuitingen zodanige belangstelling dat er zich leden aanmelden. 
Wat betreft het repertoire kan ik kort zijn: het moet toegankelijk zijn voor 
de zangers en het publiek en wat er niet in zit kun je er ook niet uithalen.  
 
Red.: We hoorden dat je regelmatig gaat fietsen en op stap gaat met de 
fotocamera en dankzij de NS op vele plekken in Nederland weet waar je 
lekker en goed kunt eten. 

Mia Ermers-Gubbels jaar koorlid. 
 

 
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat ik naar Paluda 
kwam, omdat ik graag zing en meer vrije tijd 
kreeg.  
Zingen en cryptogrammen zijn mijn grootste 
hobbyôs.  
 
Door het zingen heb ik meer contact met 
mensen om mij heen en dat brengt heel wat 
gezelligheid met zich mee. 
 
Omdat ik nog steeds graag zing ben ik lid van 
Paluda gebleven. 
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Paluda is voor mij een stevige vereniging, het repertoire is de laatste tijd 
wat makkelijker geworden.  
Giel Ruyters was dirigent toen ik bij Paluda kwam, daarna volgde Jan 
Zaad hem op, tot heden, Voor mijn gevoel is Jan professioneler. 
 
Verder wens ik Paluda alle goeds voor de toekomst.             
 
P.S. Mia is 93 jaar; ze zingt ook nog in het Caeciliakoor. Bij het laatste 
Kerstconcert in de Grote St. Jan werd ze zelfs gevraagd om dat koor te 
komen versterken. Bravo!  

 

Johanna Gerritsen-Wante  jaar lid. 
 
Als 14jarige ben ik bij Paluda gekomen door 
mijn vriendin Thea Harrewijn. Ik ben nu 50 
jaar lid en kom nog altijd graag naar de 
repetitie.  
 
Van mijn vader Piet Wante die ook in het 
koor zat, mocht ik niet, veel te jong vond hij.  
 
De eerste keer dat ik op stap ging en dat 
nog wel naar ñPaludabalò trof ik Herman, nu 
mijn huidige man al 44 jaar.  
 
Tijdens ons huwelijksfeest (wij zijn alleen 
voor de wet getrouwd) werden wij verrast 
door het koor dat voor ons tijdens de 
receptie kwam zingen.  
 
Hierop hadden wij niet gerekend dat was een echte verrassing dus. 
 
 Johanna is kartrekker van de ontspanningscommissie en  bestuurslid. 
 
Dit is slechts een klein gedeelte uit die 50 jaar. 
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Arie van Loon  jaar koorlid.  
 

September 1963 kreeg ik verkering met 
Bertie, en we zijn nog altijd samen. Zij zong 
bij Paluda en heeft me na verloop van tijd 
overgehaald mee te gaan zingen. We waren 
dan weer en avondje extra bij elkaar. In het 
begin was het aanpassen, ik was niet 
gewend in een koor te zingen. Je moest je 
eigen partij (tenor) zingen en dat tegen/met 
drie andere partijen.  
Gelukkig had ik een goede steun aan mijn 
buurman, opa de Bruin.  
 
De jaren gingen voorbij met repeteren, 
concert(en)reizen. Voor mij is Raggal nog 
altijd een van de mooiste geweest. We 
kwamen daar ós avonds aan, regen, moe, honger, donker. Hoe anders 
was het de volgende ochtend, strakblauwe lucht, de zon scheen en op de 
bergtoppen lag verse sneeuw, die ós nachts was gevallen, een sprookje. 
Ook het concert met Marco Bakker en de Bavarian Highlands en 
recentelijk het Requiem van Fauré waren hoogtepunten. Dan waren er  
nog de uitvoeringen met Kerstmis, uitwisselingen met andere koren, 
Moederdagconcert, Speculaasconcert etc. 
 
Na 50 jaar lief en leed, want dat was er ook, denk maar aan de leden van 
wie we, op onze manier voorgoed afscheid hebben moeten nemen, is er 
een band ontstaan, die moeilijk te verbreken is. Samen zingen is nog 
steeds fijn en dinsdagavond is en blijft Paluda-avond 
 
De laatste jaren is het repertoire aan de samenstelling van het koor 
aangepast: Het aantal leden is gedaald. De stemverhouding geeft soms 
problemen. Gelukkig krijgen we de laatste tijd steun van zangers, 
zangeressen van het Caeciliakoor, zoals voor de Jubileummis en concert. 
 
Toen ik bij Paluda kwam was Giel Ruyters dirigent. Van hem kan ik me 
niet meer zoveel herinneren en kan ik daardoor ook geen duidelijke 
verschillen aangeven met zijn opvolger Jan Zaad. Jan is een fijne en 
kundige dirigent met heel veel geduld en toewijding. 
 
Paluda en Jan bedankt. 
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Annie en Peter Niesen-Giesen  jaar koorlid. 
 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1958 kwam Annie al mee met haar zwager Jeu Peters en Peter kwam 
niet veel later ook naar Paluda. Beide vonden een dierbare plek in koor 
Paluda; het gezamenlijke zingen, de vriendschappen die ontstonden en 
de vele activiteiten die georganiseerd werden; dat alles zorgde voor een 
goede band tussen de leden onderling. 
Gezellige spellenavonden, sjoelavonden, daguitstapjes, koorreizen en 
natuurlijk de vele concertuitvoeringen.  
.  
Annie en Peter was het eerste bruidspaar van Paluda en tot grote 
verrassing en vreugde hoorden zij opeens Paluda in de kerk zingen. 
Speciaal voor hen waren ze gekomen, ook al moest het postkantoor 2 
uurtjes dicht want Helga moest zingen. Ja, dat kon vroeger nog, dat waren 
nog eens tijden. 
Met name Peter maakte zich sterk voor het koor, hij werd al gauw 
gevraagd om in het bestuur te komen en daarin  heeft hij zich altijd zeer  
verdienstelijk gemaakt.  Door omstandigheden zijn jullie 4 jaar uit het koor 
gestapt maar in 1980 kwamen jullie terug en Peter werd meteen weer  
gevraagd terug te komen in het bestuur. Daarnaast is hij ook nog al die 
jaren actief geweest in de zorg voor sponsorgeld.  
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Peter, 4 oktober 2009 ontving je de Koninklijke onderscheiding ñLid in de 
orde van Oranje Nassauò vanwege jouw jarenlange verdiensten binnen 
het koor.  
 

Annie zong eerst haar partij bij de sopranen en stapte later over naar de 
alten, geen gemakkelijke overgang want de sopranen hebben toch 
meestal de gangbare melodie en de alten verzorgen een heel andere 
melodielijn en dat is best moeilijk ! 
 
Jullie hebben met verschillende dirigenten gewerkt; in het begin was er 
meer Opera en Operette in het repertoire.  
Vanaf 1976 is Jan Zaad als dirigent bij het koor gekomen, ook jullie waren 
van de partij toen hij moest afstuderen in Maastricht. Dat hij een 
professioneel is merken jullie aan het afwerken bij de repetities, het gaat 
om de kleine nauwkeurigheden en dat is goed.  
 
Paluda is in al die 50 jaar een belangrijke factor in jullie leven, het geeft 
zangplezier en het geeft goed gezelschap en leuke activiteiten en daar 
genieten jullie nog steeds van.  
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Jeannette Vermeere-de Bruin  jaar koorlid. 
 

Als 15 jarige puber en jongste van de familie 
de Bruin mocht ik eindelijk mee naar de 
repetitie van Paluda op dinsdagavond. Wat 
heb ik gezeurd totdat pap de Bruin mij 
uiteindelijk meenam. Samen met mijn 2 
zussen, broer en schoonbroer die al lid 
waren, kwam ik als jongste het koor 
versterken. De toenmalige dirigent dhr. Celis 
plaatste mij bij de sopranen waar ik de zusjes 
Wante tegen kwam. Gezellig zoôn jonge 
pubers bij Paluda. 
 
Het eerste grote feest dat ik mocht 
meemaken was het 50 jarig jubileum, het was 

een ware happening, voor mij een van de hoogtepunten die ik nooit zal 
vergeten. Verdere hoogtepunten voor mij was het bezoek van de 
burgemeester die op een repetitieavond pap de Bruin een lintje kwam  
opspelden, waarna jaren later zus Helga ook koninklijk werd 
onderscheiden. 
In 1970 trouwde ik met Jos Vermeere en in de grote St Janskerk stond 
Paluda paraat om onze huwelijksmis te verzorgen. Wij verhuisden naar 
Heerlen maar ik bleef Paluda trouw. Inmiddels kreeg Paluda een nieuwe 
dirigent Giel Ruyters, een dirigent die wel van het vrolijke lied hield. 
1976 werd onze zoon Maarten geboren, Jos studeerde in Maastricht en 
met Maarten gingen wij iedere dinsdag naar Hoensbroek waar mam de 
Bruin op onze zoon lette, Jos naar school, Maarten in bed en ik naar 
Paluda.. 
 
Ik heb ook een aantal jaren een bestuursfunctie bekleed maar wij 
verhuisden naar Buchten en het was bijna niet meer mogelijk om buiten 
de repetitie om ook nog naar de bestuursvergaderingen te komen.  
Maar ik bleef Paluda trouw ondanks de 40 km afstand. 
  
Deze tijd herinnert mij nog aan het grote aantal leden waaronder veel 
jongeren. De jaren erna vlogen voorbij. De mooie concerten, de 
buitenlandse reisjes en een nieuwe dirigent Jan Zaad die een heel ander 
repertoire koos. Paluda ging een klasse hoger zingen. 
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In 1982 moest ik even verstek laten gaan toen onze 2e zoon Pim werd 
geboren en het werd druk in huize Vermeere. Maar weer bleef ik vanuit 
Buchten Paluda trouw.  
 
Inmiddels was ik 40 jaar bij Paluda en nog steeds met veel plezier.  
Ook herinner ik mij veel droevige gebeurtenissen waaronder het overlijden 
van mijn ouders en de vele koorleden die volgden, maar nooit te vergeten 
de veel te jonge leden waar ik toch jarenlang met veel plezier en zanglust 
mee ben opgetrokken. 
 
Nu ik alweer 50 jaar lid van Paluda ben, realiseer ik me dat ik toch heel 
wat ups en downs in het koor heb meegemaakt. Mijn steeds nog 
wekelijkse repetitieavond heb ik pap de Bruin beloofd - Zingen was zijn 
passie en dat heeft hij aan zijn kinderen doorgegeven. 
 
Jos en ik hebben uitgerekend dat ik 80.000 km (zonder concerten) voor 
Paluda heb gereden. Ha ha haé. bijna een nieuwe auto ! 
 
 
 

 
 
Vicevoorzitter Els Ermers-Pijls heeft zich goed van haar taak gekweten.  
In een persoonlijke toespraak werden de verdiensten van de jubilarissen 
voor- en bij Paluda door haar op een rijtje gezet en dat was af en toe 
hilarisch. 
 
Er werden bloemboeketten aangeboden en oorkondes uitgereikt en ook 
ontving elke jubilaris een fotocollage van de 8 jubilarissen 2014 in een 
fotolijstje als aandenken aan deze bijzondere dag. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



21 
 

 
 
Mennie Fleuren jaar koorlid (Interview  red. Anneke Knol) 

 
 
Als 20 jarige jongeman kwam je in 
1949 bij koor Paluda, toen nog een 
Mannenkoor. Thuis werd er altijd 
gezongen, je was bij het kerkkoor en 
genoot van het Gregoriaans zingen. 
Dirigent Jeu Verboeket nam je mee 
naar Paluda, het was dus niet omdat je 
een wit voetje wilde halen bij Pap de 
Bruin, de vader van Helga en jouw 
droomvrouw.  
Intussen werd de band met Helga wel 
steeds hechter en ook na het ongeluk 
van jou, bleef Helga je trouw.  
 
Het was maar goed dat Paluda in 1958 
van Mannenkoor naar Gemengd Koor 
ging, eindelijk konden jullie samen naar 
de repetities en samen gezellig na 
borrelen. Zo kwam je nooit meer te laat thuis.  
 
Met plezier denk je terug aan voorzitter Sjef Scholl die verstand met 
muziek wist te combineren met verstand van genieten, plezier maken.  
Omdat je met Hart en Ziel betrokken bent met het koor heb je niet gauw 
kritiek op het koor, wel vind je dat er veel veranderd is ten goede in de 
loop van de jaren. Ook betreffende het muzikale repertoire merk je dat Jan 
Zaad een professioneel dirigent is. 
4 Oktober 2009 kreeg jij jouw ñErelidmaatschapò 60 jaar trouw lid en 
glunderend ontving je dat. 
Sinds een jaar lukt het jou niet meer om mee te zingen en dat mis je.  
niet alleen het zingen maar ook de gezelligheid, het samenzijn, maar je 
blijft samen met Helga met hart en ziel betrokken. Met je eigen woorden:   
 
ñMenig glas bier heb ik kapot gezongen en ja, ik mis het wel, echt éò 
 

Mennie, hartelijk dank voor jouw inzet gedurende al die jaren. 
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NABESCHOUWING JUBILEUM PALUDA 

Zondag 26 oktober vierde het Hoensbroeks Gemengd Koor Paluda haar 
100 jarig bestaan.  
Samen met het Caeciliakoor werd op fantastische wijze de Heilige Mis 
gevierd om 11.15 uur in de Grote Sint Janskerk en bijgewoond door 
honderden kerkgangers.  
De Bisschop, Mgr. Frans Wiertz, oud-geestelijk adviseur van dit koor, 
heeft samen met priesters en diakens van onze parochies de plechtige 
Eucharistieviering aan God opgedragen. 

Deze prachtige viering was de apotheose van een jubileumjaar waarin 
liefst 3 galaconcerten hebben plaatsgevonden waar heel wat andere 
musici uit Hoensbroek en daarbuiten aan hebben meegewerkt. 

In ieder geval hebben we gemerkt dat dit koor en ook het Caeciliakoor 
waarmee een steeds nauwere samenwerking bestaat midden in de 
gemeenschap van mensen in Hoensbroek staat.  
 
Dat biedt perspectief en hoop op de toekomst. Velen hebben met ons 
mogen genieten van dit jubileum en als geestelijk adviseur wil ik mijn 
uitdrukkelijke dank uitspreken naar IEDEREEN binnen en buiten het koor 
die zijn goede krachten hieraan heeft gegeven. 

ƷPastoor S. Nevelstein. 

 

 

 

KERSTGEDACHTE 2014 

Dat vrede jullie deel mag zijn, 

voorspoed, liefde, harmonie. 

Mogen uren, dagen, maanden, 

worden tot een symfonie. 
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Verslag van een trouwe volger uit Groenlo.  

 
Beste Paluda Vrienden. 
 
Op zondagmorgen om half 9 vertrokken uit Groenlo en na een vervelende 

reis was ik om half 3 in Heerlen, daarna met de bus naar Hoensbroek.  

 

Even bijkomen en toen lopend naar het kasteel é 

Maar het was de moeite waard. Ik kwam binnen en ik 

kon meteen genieten van jullie prachtige concert. In 

de pauze kreeg ik een warm onthaal van de mensen 

die mij meteen herkenden. Dat was voor mij heel 

speciaal, dat is Limburg.  

Het gaf mij het gevoel dat ik weer terug was.  

 

Op zondagmorgen hebben jullie de mis verzorgd met jullie prachtige zang, 

heel indrukwekkend. Daarna de heerlijke broodjes waar jullie mij voor 

uitgenodigd hebben, heel lekker en gezellig.  

 

De receptie met de vele toespraken met heel veel inhoud en warmte, heel 

gezellig. Genieten van een drankje en daarna lekker eten en nog even wat 

praten en voldaan naar huis.  

 

Ik ben blij dat ik dit samen met jullie Paluda heb mogen beleven. Ik dank 

Paluda dan ook heel hartelijk voor de uitnodiging, het was geweldig.  
 

Alle goeds wens ik jullie toe en heel veel succes voor de toekomst. 

 

Hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015. 
 

Hartelijke groeten en alle liefs.        
 
ƷAnnie Wittenbernds. 
 

 

 

 


